
Onze bijzondere dank gaat uit naar de huisarts, de directie en het personeel van het woonzorgcentrum 
Sint-Mathildis voor de toegewijde zorgen, alle attenties en het warme medeleven.

Uw handen hebben voor ons gewerkt,
uw hart heeft voor ons geklopt,

uw ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Constance Verbert
‘Stanske’

Weduwe van Fred Van Nuffel

Zij werd geboren te Boechout op 16 februari 1932 en
is van ons heengegaan in het Universitair Ziekenhuis te Edegem op 13 mei 2016.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen 
tijdens de uitvaartliturgie op zaterdag 21 mei 2016 om 10 uur

in de parochiekerk van Sint-Laurentius te Hove Kapelstraat.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten 
in het portaal van de kerk vanaf 9.45 uur.

Aansluitend zal de bijzetting van de asurne in het columbarium 
van de begraafplaats te Hove plaatsvinden.

U kan haar nog een laatste groet brengen in het mortuarium van het UZA te Edegem,
elke weekdag van 14 tot 18.30 uur.

Rouwadres: 
Familie Van Nuffel - Verbert
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits

Sint-Laureysplein 21, 2540 Hove

Dit melden u met droefheid:

Eddy en Anita Dedrie - Van Nuffel
Herman en Jeannine Van Nuffel - Goovaerts
Patrick en Krista Van Aelst - Van Nuffel
Johan en Ingrid Wagemans - Van Nuffel

haar kinderen

Sandra en Dave, Catrien en Catleen
Kevin
Michael
Jessica
Vicky en Stefan
Randy

haar kleinkinderen

Aloïs en Madeleine Verbert - Van Sande
Roger (x) en Paula De Vos - Verbert
Emiel en Maria Verbert - Lootens
Jozef (x) en Martha Verbert - Roelands
François en Micheline Verbert - Dries
Jean en Theresia Van Camp - Verbert
Isidoor (x) en Theresia Verbert - Casteleyn
Willy (x) Van Nuffel
Lucien en Maria De Greef - Van Nuffel
Staf (x) en Suzanne De Weerdt - Van Nuffel

haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen

De neven, nichten en verwanten
De families Verbert - Van Brandt en Van Nuffel - Somers

Als...
Als ik de dingen niet meer weet
Als ik de namen niet meer ken
En wat ik weet meteen vergeet
Zodat ik onherkenbaar ben
Denk dan aan de weg door mij gegaan
Zo heb ik het niet voor niets gedaan


