‘Geniet van het leven!’
Walter Lichtenstein

We nemen afscheid van

de heer

Walter Lichtenstein

Weduwnaar van mevrouw Lisette Delforge

Hij werd geboren te Antwerpen op 19 november 1931
en werkte zijn kubiek af op 11 oktober 2018.

Wij nodigen u vriendelijk uit om afscheid te nemen van Walter
tijdens het samenzijn rond de asurne in de aula Crysant van het
crematorium Pontes, Juul Moretuslei - hoek Legerstraat
op zaterdag 20 oktober 2018 om 12u45.

Aansluitend geven wij hem andermaal het Licht op de
oude strooiweide van begraafplaats Schoonselhof.

Bloemen noch kransen

Rouwdeelneming Walter Lichtenstein - Acacia
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits, Sint-Laureysplein 21 - 2540 Hove

Mogelijkheid tot digitaal condoleren op www.dieterrits.be

Hij was:
een lieve papa voor

Frank en Rita Lichtenstein-Bogers
Eddy en Rita Lichtenstein-Decock
Anita Lichtenstein

Georges Lichtenstein

de liefste bompa voor

Martine Lichtenstein

een graag geziene Broeder bij

de Achtbare Loge ‘Het Truweel’ - GOB

het Souverein Kapittel ‘de Adelaar’ - SCRE
de Loge van MerkMeesters ‘De Sluitsteen’

Naar de wens van hun vader nodigen de kinderen van
Walter u uit om een eventuele gift te schenken voor de
afdeling Palliatieve Zorg van het ZNA Erasmus.

Dit kan via storting op rekeningnummer BE
63733172172808 van G.Lichtenstein met vermelding
‘Palliatieve zorg ZNA Erasmus’



