Jouw leven was zo heel gewoon
maar juist daarom zo echt en schoon.

Coen Vandeput

Hij werd geboren te Mortsel op 16 december 1969 en is na een moedig gedragen
lange ziekte onverwacht van ons heengegaan te Boechout op 21 januari 2020.

Dit melden u met droefheid:

Jean en Josée Vandeput - Marién,
zZijn pa en ma;

Rudi en Chris De Clerq - Vandeput,
Sarah en Tom,
Robin en Cato,
Dirk en Chantal Vandeput - Schroyen,
zijn zus, broer, schoonzus, schoonbroer, nicht en neef;

De families Vandeput en Marién,
zijn nonkels, tantes, neven en nichten.

Samen staan we stil bij het leven van Coen op maandag 27 januari 2020 om 11 uur
in de aula van rouwcentrum Dieter Rits te Hove.

De familie ontvangt u vanaf 10.45 uur.
Aansluitend zal de asverspreiding volgen op de begraafplaats te Hove, Leon Dumortierstraat.

Een speciaal woord van dank aan Carine van de thuishulp
alsook aan het verplegend personeel van het UZA te Edegem.

Rouwdeelneming Coen Vandeput
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits, Sint-Laureysplein 21 - 2540 Hove
Mogelijkheid tot digitaal condoleren via www.dieterrits.be



