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Verdrietig, maar dankbaar dat hij ondanks alles 
toch van het leven heeft weten te genieten, 

hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze allerliefste zoon, broer en vriend...

Ian De Pauw

Hij werd geboren te Edegem op 20 juni 1997 en 
is omringd door zijn familie te Antwerpen 

zachtjes van ons heengegaan op 5 december 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd 
om stil te staan bij het leven van Ian

in aula Chrysant van Crematorium Pontes te Wilrijk
op woensdag 11 december 2024 om 14 uur.

Samenkomst in de wachtruimte 
van het crematorium om 13.30 uur.

Ian zal in familiekring een mooie rustplaats bekomen.

In plaats van een bloemetje voor Ian, 
zou een fotootje of een herinnering 
die u samen met hem gedeeld hebt, 

ons veel meer vreugde en troost geven.
herinneringen.ian@gmail.com

Rouwdeelneming Ian De Pauw
P/a Uitvaartzorg Dieter Rits

Sint-Laureysplein 21 - 2540 Hove

Online condoleren is mogelijk via www.dieterrits.be

Dit melden u met diepe droefheid:

Marc en Anne De Pauw - Stevens,
zijn papa en mama;

Lars en Eveline De Pauw - Dellaert,
zijn broer en partner;

Albert en José De Pauw - De decker,
Marcel † en Rosa Stevens - De Prins,

zijn grootouders;

Patrick en Marleen De Pauw - Nagels,
zijn peter en echtgenote;

Manon Uvo
zijn beste vriendin;

De families De Pauw - De decker en 
Stevens - De Prins delen mee in het verdriet.

Wij danken van harte de artsen en het verplegend personeel
van afdeling C4 van ZAS Middelheim

met in het bijzonder dr. Frank Van Sprundel, 
dr. Leon Scheepers en dr. Dirk Schrijvers.

 
Wij zijn ook heel dankbaar voor de grote steun en hulp

die we van familie en vrienden mochten ontvangen.


