In zovele mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons.

De heer

Rik Van Eester

weduwnaar van Peggy Spruyt

Lid van de Brailleliga

Hij werd geboren te Kontich op 4 mei 1933 en is zacht ingeslapen
in het woonzorgcentrum De Hazelaar te Kontich op 24 maart 2018.

Dit melden u met droefheid:

Leen Van Eester en Herman Van Mensel
zijn dochter met partner

Patrick Van Eester
zijn zoon

Sven De Swert en Inge Fierens, Lenthe en Ryan
Dimi en Vicky Neyt - De Swert, Ryan en Rachel
Gitte De Swert en Dennis Tung, Runa en Kyell
Valerie Van Eester
Celine Van Eester
zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

Marc en Karen Spruyt - Vanden Bossche
zijn petekind met partner

Rik en Katia Spruyt - De Block
zijn schoonbroer en schoonzus

U wordt vriendelijk uitgenodigd om afscheid te nemen in de Sint-Laurentiuskerk te Hove,
Kapelstraat, op woensdag 28 maart 2018 om 11 uur,
gevolgd door de bijzetting van de asurne in het columbarium op de begraafplaats te Hove.

Er is gelegenheid tot groeten in het portaal van de kerk vanaf 10.45 uur.
Rouwdeelneming familie Van Eester - Spruyt
p/a Uilvaarlzorg Dieter Rils,

Sint-Laureysplein 21 - 2540 Hove

Mogelijkheid tot digitaal condoleren op www.dieterrils.be



