
Dit melden u met diepe droefheid:

Liske Maes
echtgenote

Luc Nuyts - Betty Van Acker
	 Maxim Nuyts - Mariela Suarez Ardanaz, Lena & Mila
	 Jérôme Nuyts - Japan Suphatcha Charattrakoon, Darin & Evalyn
	 Pierrot Nuyts - Meryem Outataouine
Hilde Nuyts - Die Raeymaekers
	 Sander Raeymaekers
	 Kirsten Raeymaekers
	 Dieter Raeymaekers
	 Quinten Raeymaekers
	 Karen Raeymaekers - Philippe Peeters
	 Myrthe Raeymaekers
Jan Nuyts
	 Magali Nuyts -  Omar Bonazzi
	 Aurélie Nuyts
	 Enea Kronbichler
Koen Nuyts - Veronique Clerckx
	 Sarah Nuyts - Jef Vleugels
	 Hanne Nuyts
	 Merel Derudder
	 Eline Nuyts
Wim Nuyts - Charlotte Willems
	 Rube Nuyts
	 Alec Nuyts
	 Timo Nuyts

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Marie-José Nuyts 
zus

Nora Surkeyn 
schoonzus

Theo Nuyts
Echtgenoot van Liske Maes

Geboren te Tessenderlo op 6 januari 1933
en van ons heengegaan te Wilrijk op 19 mei 2020.

We namen in familiekring afscheid van ons voke in de Sint-Jozefkerk te Hove.

Zijn asurne kreeg thuis een mooie rustplaats.

Rouwadres: Jozef Mattheessensstraat 20 - 2540 Hove

Mogelijkheid tot digitaal condoleren via www.dieterrits.be

Gebed  van  een  tachtiger
         
hier ben ik, heer
het wit van tachtig winters
glimt in mijn uitgedunde haren
en peinzend starend in de leegte
zie ik de jonge witte eva’s
ik kijk ernaar en denk
dat zijn de engelen van de heer

hier ben ik, heer
met gammele versleten knoken
en stokkend intern raderwerk
’s nachts lig ik witgerimpeld moe
de uren uit te dagen
te denken aan wat was
en wat nu niet meer kan

hier ben ik, heer
het beste is er af
ik heb mijn best gedaan
om u getrouw te dienen
uw boodschap uit te dragen
en als een goede herder
met al uw schapen om te gaan

hier ben ik, heer
daarbuiten lonkt de lente
die door de botten priemt
die kleur  geeft aan de bloemen
en groene adem aan de blaren
om langs de zomer en de herfst
mijn levenscyclus rond te maken

hier ben ik, heer
ik wacht nu op wat komen zal
wat nog voor ons verborgen blijft
de ziel die in dit lichaam woont
het broze ritme van het leven
dat langs de poort van sterven moet
om eeuwigheid te worden

hier ben ik, heer
ik bid en hoop en weet
dat gij me zult genadig zijn
mij al mijn falen zult vergeven
en in uw oordeel wijs en mild
zodat ik voor de overgang
geen ogenblik moet vrezen

hier ben ik, heer
gekluisterd aan uw schepping
als ge mij nodig hebt daarboven
hoeft ge niet eens te roepen
ik denk dat ik er klaar voor ben
maar als ’t niet al te dringend is
laat me dan nog wat blijven

Theo Nuyts


