Moeders gaan maar sterven niet,
ze leven om liefde te geven.
Zolang men moeders kinderen ziet,
zolang zal moeder leven.

Mevrouw

Elisa Schoenmakers

‘Moeke’

Weduwe van de heer Simon Puttenaers

Zij werd geboren te Lier op 22 januari 1933 en
is zachtjes ingeslapen in de palliatieve eenheid Sint-Erasmus
te Borgerhout op 22 mei 2020.

De crematie en de asverspreiding op de begraafplaats te

Mortsel Cantincrode zal in intieme familiekring plaatsvinden.

Rouwadres: Garden Citylaan 17, 2610 Wilrijk

Mogelijkheid tot digitaal condoleren via www.dieterrits.be

Dit melden u:

Paul en Greta Puttenaers - Van den Broeck
Caroline Puttenaers en Nick Van Damme
Marlies Puttenaers en Bart De Schutter
Dirk en Christine Puttenaers - Bosmans
Kenny Puttenaers en Stephanie Smet
haar kinderen en kleinkinderen

Julien (f) en Maria Puttenaers - Schoenmakers
haar zus

Haar neven, nichten en verwanten

Een bijzondere dank aan haar huisarts dr. Marleen (Smet),
haar arts dr. Van Fraeyenhove en alle medewerkers
van de palliatieve eenheid Sint-Erasmus
voor de toegewijde zorgverlening.



