
Diep bedroefd om het afscheid,
maar dankbaar voor al wat wij
van haar mochten ontvangen,

melden wij u het heengaan van

Mevrouw

Paula Mellebeek
Echtgenote van de heer René Van de Vondel

Geboren te Duffel op 30 oktober 1935 en onverwacht ingeslapen 
in wzc Immaculata te Edegem op 11 november 2023.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om afscheid te nemen tijdens 
de uitvaartliturgie in parochiekerk Heilige Familie Edegem-Elsdonk

op zaterdag 18 november 2023 om 12.30 uur.

Aansluitend zal de asverspreiding op 
de begraafplaats te Edegem plaatsvinden.

Er wordt u gelegenheid geboden tot een laatste groet op 
donderdag 16 november van 19 tot 20 uur in rouwcentrum Dieter Rits, 

Sint-Laureysplein 21 te Hove.

Rouwdeelneming Paula Mellebeek
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits

Sint-Laureysplein 21 - 2540 Hove
Mogelijkheid tot digitaal condoleren via www.dieterrits.be

Dit melden u:

René Van de Vondel,
haar echtgenoot;

Jeanine Van de Vondel,
Jan en Marleen Van Roey - Van de Vondel,

haar kinderen;

Annelies Van Roey,
Stijn Van Roey,

haar kleinkinderen;
 
haar broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten;
de families Mellebeek, Van de Vondel, van de Wynckele
en Maes.

Met dank aan het personeel en de medewerkers van 
wzc Immaculata voor de lieve en goede zorgverlening.




