Soms is er zoveel wat we voelen
maar zo weinig wat we kunnen zeggen...

Gerd Laenen

papa van Yente en Yari

Hij werd geboren te Mortsel op 2 april 1969
en is onverwacht overleden te Mortsel op 24 mei 2016.

U wordt uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen van Gerd
tijdens de uitvaartdienst in aula Aster van het crematorium Pontes te
Wilrijk op woensdag 1 juni 2016 om 12 uur.

Samenkomst in de wachtruimte van de aula vanaf 11.45 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in het urnenveld
op de begraafplaats te Mortsel-Cantincrode.

U kan Gerd nog tot en met maandag een laatste groet brengen in het
mortuarium van het Sint-Augustinusziekenhuis te Wilrijk.
Op weekdagen tussen 13.30 en 18.30 uur
en in het weekend tussen 12.30 en 17.30 uur.

Rouwadres: Familie Laenen
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits
Sint-Laureysplein 21, 2540 Hove

Dit melden u met veel verdriet:

zijn kinderen,
Yente Laenen en Shana Rosseels
Yari Laenen

zijn mama en partner met zijn kinderen en kleinkinderen,
Suzanne Pelegrin en René De Groof,
Bart en Katja De Groof - De Bie
Elien en Lucas
Mark en Kathleen Verbaeten - De Groof
Julie en Mattis

zijn broer en partner met haar kinderen,
Nico Laenen en Pascale De Pauw
Eline en Thibaut

zijn grootouders,
Roger t en Gaby Pelegrin - Meeussen

zijn tante en nonkel,
Ronny en Annemie Vandenameele - Pelegrin

zijn neven,
Koen Janssens en Aline Junes
Kristof Janssens

zijn achterneven,
Tan, Ilias en Mattias Janssens

Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart



